Komt er een
verenigd Europa?

Deze vraag
houdt niet
alleen veel
Europeanen
bezig, maar
ook andere
industrie-
landen van
de westerse
wereld,
vooral de
Verenigde
Staten en
Japan.
Welke rol
zal Europa
in de
toekomst
gaan
spelen?
Komt er
weer een
‘Romeins
Rijk’?

Ondanks vele teleurstellingen en tegenspoed zijn de
pogingen om Europa te verenigen, zichtbaar gevorderd.
Reeds veel politici en generaals droomden ervan zo'n super-
macht op te bouwen. Napoleon en Hitler bereikten bijna hun
doel, maar hun wereldrijken stortten als een kaartenhuis in
elkaar. Waarom? De reden is dat er in de Heilige Schrift een
2.600 jaar oude tekst staat, die voorspelt dat het onmogelijk
is om van het verdeelde Europa een eenheid te maken.



Hieruit blijkt weer eens duidelijk dat de bijbelse profetieén
licht op de toekomst werpen. “En wij achten het profetische
woord (daarom,) des te vaster, en u doet goed, er acht op te geven
als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de
dag aanbreekt... ” 2 Petrus 1:19

Alleen God weet wat er in de toekomst gaat gebeuren
(Jesaja 46:9-10). In het ‘Boek der Boeken’ licht Hij een tipje
van de sluier op. De vervulling van deze profetieén bewijst
onweerlegbaar dat de Bijbel waar is, en dat haar auteur
niemand minder is dan God Zelf!
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% Een bijzondere onthulling

over de toekomst

Rond 600 voor Christus ging Nebukadnezar, de koning van
Babylon, met een zeer bezorgd gevoel naar bed. Hij piekerde
over de verre provincies in zijn rijk, die hij weliswaar had
bezet, maar waar nog steeds onrust heerste. Die nacht had hij
een opmerkelijke droom, waarvan hij diep onder de indruk
was. De volgende morgen kon hij zich er echter niets van
herinneren. Hij liet daarom “de geleerden, tovenaars, bezweer-
ders en Chaldeeén roepen om hem de droom te verklaren”
(Daniél 2:2), maar dit leverde niets op. Zij wilden de droom wel
uitleggen, maar dat moest de koning hem eerst vertellen. God
zorgde er echter voor dat de koning zich er niets meer van voor
de geest kon halen. Toen moesten ze toegeven dat ook zij niet
wisten wat hij had gedroomd: “Er is geen mens op de aard-
bodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen
geven; daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig
ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of
Chaldeeér gevraagd. Wat de koning vraagt, is te zwaar, en er
s niemand anders, die het de koning zal kunnen te kennen




geven dan de goden, die echter niet bij de stervelingen wonen.”
Daniél 2:10-11

Hierna werd Nebukadnezar woedend, en
hij gaf opdracht alle intellektuelen van Babel
ter dood te brengen. “Toen het bevel werd
uitgevaardigd, dat de wijzen gedood zouden ]
worden, liepen ook Daniél en diens metgezel- J
len gevaar gedood te worden.” (Daniél 2:13)
Daniél en zijn vrienden, die na de bezetting
van hun land naar Babylon waren gedepor-
teerd, kenden echter de ware God. Toen zij van het bevel van
de koning hoorden, vroegen ze deze om uitstel van executie en
smeekten “Hem, die alles weet”, om raad.

“Toen werd de verborgenheid aan Daniél in een nachtge-
zicht geopenbaard. Daarom loofde Daniél de God des hemels;
Daniél hief aan en zei: Geprezen zij de naam van God van
eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en
de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet ko-
ningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan
wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben, Hij openbaart
ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het
duister is, en het licht woont bij Hem.” Daniél 2:19-22

Toen de jonge Daniél naar de koning werd gebracht, zei hij:
“De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen
wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te
kennen geven. Maar er is een God in de hemel, die verborgen-
heden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnezar bekend-
gemaakt wat in toekomende dagen geschieden zal. Uw droom
en de gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen waren
deze: bij u, o koning, rezen terwijl u op uw legerstede lag,
gedachten op over wat er na dezen geschieden zou, en Hij, die
verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er zal
geschieden.” Danigl 2:27-29

Daniél vertelde de monarch de droom tot in het kleinste
detail, en legde hem ook uit.

Zeker lang niet alle dromen hebben een betekenis, maar
God kan ze gebruiken om Zichzelf aan de mensen te openba-
ren. De droom van Nebukadnezar was zo’n goddelijke open-
baring, die in vogelvlucht een overzicht geeft van zon 2.600
jaar wereldgeschiedenis.




Een indrukwekkende droom

“U, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld!
Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het
stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend...” Danisl
2:31

‘Hel hoofd van dat
beeld was van
gedegen goud,
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van leem.’
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“Terwijl u bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensen-
handen, een steen los, die de steen trof aan de voeten van ijzer
en leem en deze verbrijzelde” (Daniél 2: 32-34).



De betekenis van de droom

“Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de
koning zeggen.” Daniél 2:36 Door dit beeld worden de belang-
rijkste wereldrijken voorgesteld die elkaar vanaf dat moment
tot op heden zouden opvolgen.

Babylon (606-538 v.Chr.)

“U, o koning, koning der koningen, aan wie de God van de
hemel het koningschap, macht , sterkte en eer geschonken heeft,
Jja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen,
de dieren van het veld en het gevogelte van de hemel heeft
gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt —u
bent dat gouden hoofd.” Daniél 2:37- 38
% Het gouden hoofd stelt het
Babylonische rijk voor, met zijn
hoge kulturele en wetenschap-
pelijke beschaving. Goud was het
ideale metaal om de glans van dit 7
rijk weer te geven. De hoofdstad
Babel was voorzien van een goede
infrastruktuur, en had vele prach- e
tige paleizen. De hangende tuinen waren één van de zeven
wereldwonderen. Het waren gigantische terrassen, waarop
zelfs reusachtige bomen waren geplant.

% Goud was er in overvloed. In de grote tempel van Marduk
stond een beeld van de god Bel en een tafel van 12 x 4.50 m,
allebei van puur goud, met een gezamenlijk gewicht van
23.000 kg. Ook waren er beelden van leeuwen op ware grootte,
en een standbeeld van 5.40 m, alles van puur goud.

¢ De stad leek onneembaar. Volgens de geschiedschrijver
Herodotes werd zij door een 60 meter hoge muur en een brede
gracht omgeven.

Het was zinloos de stad te belegeren en trachten uit te
hongeren, want er waren voorraden levensmiddelen voor ca.
20 jaar. Onder de verdedigingsmuur stroomde de rivier de
Eufraat de stad binnen, zodat men ook van drinkwater was
verzekerd.



De verovering van Babel

Bij zijn veroveringstochten overviel Kores, de bevelhebber
van het Medo-Perzische leger, de stad Cypara. Deze lag
noordelijk van Babel aan de Eufraat, en hier werd de water-
stand van de rivier door een stuwdam met een sluis geregeld.
Kores, een zeer goede strateeg, zag hier een goede gelegenheid
om Babel te veroveren. Hij wist dat er in Babel een groot feest
werd gevierd, en dat de inwoners zich volkomen veilig
waanden. Hijj liet de rivier in Cypra omleiden, en drong met
zijn soldaten via de drooggelegde rivierbedding onder de
verdedigingsmuur door de stad binnen. Er waren sluisdeuren
op de plaats waar de rivier naar binnen stroomde, maar die
had men achteloos open laten g B &
staan. In de zaal waar koning §
Belsassar met zijn gevolg feest §
vierde, verscheen op dat ogen-
blik een geheimzinnige hand, §
die het oordeel over Babylon op # T e
de muur schreef (Daniél 5). Voordat iemand begreep wat er
gebeurde, hadden de troepen van Kores het koninklijke paleis
bereikt, en de koning werd gedood. Zo kwam er een einde aan
een rijk dat qua ontwikkeling zijn weerga niet meer zou
kennen.

Medo-Perzié (538-331 v.Chr.)

“Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan
het uwe...” Daniél 2:39
v Het Medo-Perzische rijk werd door borst en armen van
zilver uitgebeeld.

% De pracht ervan was minder dan
van het vorige.

v¢ De spieren van borst en armen zijn
een symbool van kracht: het had een
heel groot leger.

v Beide armen stellen de twee

volken voor die dit rijk oprichtten: de
Meden en de Perzen.

v¢ Rond deze tijd begon men zilveren
munten als betaalmiddel te gebruiken.




Griekenland (331-168 v.Chr.)

“..en weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat
heersen zal over de gehele aarde.” Daniél 2:39
v¢ Buik en heupen van koper zijn een
symbool voor het Grieks-Macedonische
rijk.
v De wapens van het Griekse leger
waren van koper. Men sprak wel van ‘de
koperen soldaten’.

¢ De genotzucht van Alexander de Grote
wijst eveneens op de buik als zinnebeeld
van het Griekse rijk. Hij stierf op 33-jarige
leeftijd aan de gevolgen van een zwelgpar-
tij, nadat hij twee maal achter elkaar de
befaamde Herculesbeker (5 liter!) had leeg-
gedronken.

vc Het snel dof wordende koper stemt

overeen met de vergankelijke luister van
dit rijk.

Rome (168 v.Chr. - 476 n.Chr.)

“En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals
ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergrui-
zelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.” Danigl 2:40
v Het Romeinse rijk werd door
de benen van het standbeeld
voorgesteld — in vergelijking met
de andere metalen het hardst,
koudst en ruwst. De daden van

) Nero en andere keizers getuigen
m1]1]ﬁ1‘l\lll“' van de gruwelijke praktijken in
die tijd.

7 De Romeinse soldaten waren met ijzeren zwaarden uit-
gerust. De bekende historicus Gibbon bericht: “De wapens van
de republiek... altijd zegevierend in de strijd, drongen voor-
waarts... en het beeld van goud, zilver en koper, dat andere
naties met hun koningen voorstelde, werd door het ijzeren
Rome vernield.” En zo veroverden de Romemen de wereld, met




een wreedheid die haar gelijke

{ niet kent. Niemand kon tegen
-- % hen op — ze liepen werkelijk
¥ 'L;? alles plat.
AWy v

Maar ook dit Romeinse rijk
bestaat tegenwoordig niet meer.
Welke macht zou er voor in de
plaats komen?

Een verdeeld rijk

“Bn dat u de voeten en de tenen gezien hebt deels van
pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een
verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid
van het ijzer aan zich hebben, juist zoals u gezien hebt ijzer
gemengd met kleiachtig leem, en de tenen van de voeten deels
van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard
zijn, en ten dele zal het broos zijn. Dat u gezien hebt ijzer
vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door
huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen
samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt
met leem.” Daniél 2:41-43
% In de vijfde eeuw van onze jaartelling ontstonden door de
turbulente volksverhuizingen op het gebied van het West-
Romeinse Rijk verschillende grotere en kleinere staten:
Europa was geboren. Het bestond uit de volgende stammen:
de Franken, Allemannen, Angelsaksen, Lombarden, Sueven,
Westgoten, Bourgondiérs, Herulen, Vandalen en Oostgoten,
De laatste drie stammen bestaan tegenwoordig niet meer,
maar uit de overige volken is het huidige West-Europa
ontstaan.

2% Enkele stammen o e

waren sterk, andere AR ==
zwak, zoals het in /;///// ;; !; |,1 \ \\\\\\\\\
Daniél 2:42 door het \

symbool van het ge- AL ] ” \\ LSS S

/
mengde ijzer en leem 2 LS T
worc%:duit‘]gebeeld? P Vi A R




Er zijn genoeg pogingen gedaan om weer een eenheid als in
het oude Romeinse Rijk te bereiken. De profeet zegt hierover:
“Dat u gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, be-
tekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen,
maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals
ijzer zich niet vermengt met leem.” Daniél 2:43

De geschiedenis levert ons het bewijs. In de negende ecuw
probeerde Karel de Grote de verbrokkelde staten te verenigen,
maar na zijn dood viel alles weer uit elkaar.
7¢ De Habsburgers bereikten bijna hun doel met de leus: “Het
hele aardrijk is Oostenrijk onderworpen”. Zij bedienden zich
veelal van vreedzame middelen: “Anderen mogen oorlog
voeren, maar jij, gelukkig Oostenrijk, treed in het huwelijk!”
Onder Karel de Vijfde, in wiens rijk “de zon niet onder ging”,
bereikte de Habsburgse macht haar hoogtepunt. Maar na zijn
dood bleef ook van dit rijk niet veel over. Steeds weer werd
bevestigd wat de profetie zegt, namelijk dat Europa aan een
ongeneeslijke verdeeldheid zou lijden. Ook de Franse zonne-
koning Lodewijk XTIV, Napoleon Bonaparte en tenslotte Adolf
Hitler probeerden allemaal
Europa één te maken. Maar God
bestuurt alles, en wanneer Hij
iets zegt, gebeurt dat ook. Tot op
de dag van vandaag zijn de
zeven woorden van de profetie
waar gebleken: “.. maar met
elkaar geen samenhangend
S geheel vormen ...” Daniél 2:43

v Het huidige Europa heeft op economisch gebied nauwe
samenwerking bereikt, maar politiek gezien blijven de indi-
viduele staten nog steeds sterk verdeeld. Natuurlijk kan het
wel een tijdje goed gaan, maar duurzaam zal de verbinding
niet zijn.

Het toekomstige wereldrijk

“Terwijl u bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensen-
handen, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer
en leem en deze verbrijzelde.” Daniél 2:34

Wat wordt daarmee bedoeld?



% De woorden “zonder
- toedoen van mensen-
-~ handen” geven aan dat het
niet om een menselijke,
- maar om een goddelijke
~ handeling gaat.

~ “Maar in de dagen van
- diekoningenzal de God van
- de hemel een koninkrijk op-
. richten, dat in eeuwigheid
N niet te gronde zal gaan, en
waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal over-
gaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een
einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid ...” Daniél
2:44-45
#% Na de mislukte pogingen van mensen om deze landen te
verenigen, zal God Zelf een eeuwig rijk oprichten. De steen die
het beeld verbrijzelt, stelt Jezus Christus voor. “Dit is de steen,
door u, de bouwlieden , versmaad, die nochtans tot Hoeksteen
is geworden.” Handelingen 4:11 ... en die rots was de Christus.”
(1 Korintiérs 10:4) Met Zijn terugkeer zal Jezus ingrijpen in de
wereldgebeurtenissen, en een rijk inluiden dat nooit te gronde
zal gaan.

% Openbaring 11:15 toont ons de re-
gent van het komende wereldrijk: &
“Het koningschap over de wereld }
is gekomen aan onze Heer en aan
Zijn Gezalfde, en Hij zal als koning
heersen tot in alle eeuwigheden.”

Dit deel van de profetie ligt nog in de toekomst. Maar
aangezien tot dusver alle andere facetten van de voorspel-
lingen zijn uitgekomen, hoeven we er niet aan te twijfelen dat
ook dit laatste zal plaatsvinden, want “de droom is waarachtig
en zijn uztleg betrouwbaar” Daniél 2:45

g ?¢ God is van plan aan pijn, ellende,
zonde en dood een einde te maken.
| Jezus is gestorven om ons te redden.
Bij Zijn terugkeer zal Hij ons naar
een betere wereld brengen. Het zal
¥ niet lang meer duren voordat dit




zover is; daarom roept Jezus ons heel konkreet op: “Weest ook
u bereid, want op een uur, dat u het niet verwacht, komt de
Mensenzoon.” (Lucas 12:40) Zou u geen burger in deze betere
wereld willen worden?

Hoe komt het dat de problemen op politiek, economisch en
religieus gebied zich blijven opstapelen? Wat hebben de vele
groeiende maatschappelijke problemen te betekenen? Hierover
leest u meer in het volgende thema: Chaos op planeet Aarde
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